
Marcus 4:35-37
“’s Avonds zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Kom, we varen naar de 

overkant van het meer’. Jezus zat al in de boot. Ze gingen weg, terwijl de 
mensen achterbleven bij het meer. Er gingen ook nog andere boten 

mee. Toen begon het hard te stormen. De golven sloegen over de boot, 
en de boot liep vol water.”

Opdracht:

Neem een kartonnen doos met een tekenpapier op de bodem. 
Plak de vorm van een boot op het papier met tape.
Spuit hoopjes verf op je papier. Rol je knikkers door de verf. 
Maak een wild storm-schilderij met de knikkers!

Haal nu voorzichtig het bootje van papier los, de vorm van de 
boot komt tevoorschijn uit de storm!

Om door te praten: 

1. In het verhaal van vandaag gaat 
het over een storm op het water. 
Hoe reageert Jezus op deze storm?
2. Heb jij wel eens een echte storm 
meegemaakt?
3. Wat betekent het als we zeggen 
‘we maken stormen mee in ons 
leven’?


